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Schrijf de woorden op de stippellijnen:   
 

Het is vroeg in de morgen. Het is stil, je hoort alleen in de verte een  .  .  .  .  kraaien . 

Enkele vrouwen lopen naar het graf van Jezus. Ze zijn verdrietig. Ze praten over alles 

wat er is gebeurd; Nog voordat de  .  .  .  .  .  .   begint, hebben ze Jezus van het          

.  .  .  .  .   gehaald en zijn lichaam in  doeken  gewikkeld. Ze hebben gezien waar  ze 

Jezus in het graf  hebben gelegd.  

.  .  .  .  .   heeft een flesje met geurige .  .  .  .   , waarmee ze het lichaam van Jezus wil 

zalven. Ze zegt: ‘Wie zal die zware  .  .  .  .  .   van het graf wegrollen?’ 

De vrouwen komen bij het graf. Ze schrikken! Het   .  .  .  .   is open! De  .  .  .  .  .  .  .  .  

die de wacht hielden bij het graf  zijn verdwenen . Een  .  .  .  .  .  in witte kleren zit op 

een steen. Hij zegt: ‘Wees niet bang! Waarom zoeken jullie de  .  .  .  .  .  .  .   bij de 

doden?  .  .  .  .  .   is hier niet, want Hij is opgestaan.’ De vrouwen kijken in het graf. 

Het is leeg! Op de plaats waar Jezus heeft gelegen , liggen alleen nog de  .  .  .  .  .  .   

De engel zegt: ‘Ga snel naar de discipelen en vertel hen van de  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

van Jezus uit de  .  .  .  .  ’ 

Als de discipelen het horen geloven ze het niet. Twee discipelen gaan kijken, het zij n 

.  .  .  .  .  .   en   .  .  .  .  .  .  .  .   Zij zien ook dat het graf leeg  is.  

Als het avond is verschijnt Jezus in het huis waar de discipelen zijn. De deuren zijn op 

slot. Maar dan staat Hij opeens in hun midden. Jezus zegt: ‘Vrede 

voor jullie.’ Eén discipel is niet bij hen. Het is   .  .  .  .  .  .   Hij zegt: 

‘Het is niet te geloven!’ Later ziet hij ook met eigen  ogen , dat het  

echt waar  is !  De Zoon van  .   .   .   leeft!  Het is    .  .  .  .  .   !  
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