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Hanna vertelt haar verdriet aan
de Here God
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Eli zegt: "God zal u geven
wat u aan Hem hebt 4
gevraagd."
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Samuél wordt geboren. Als hij groter is, brengt
Hanna hem bij Eli in de tempel.

Hanna gaat naar de tempel
om te bidden.
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Weet jij wat de goede volgorde is van deze vier platen? Zet een kringetje om
het cijfer dat bij het plaatje hoort. Daarna mag je de platen kleuren.
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/Werkblad
Het werkblad geeft een herhaling van de vertelling.

De kinderen zetten de platen in de goede volgorde door een cirkel om de cijfers te tekenen.
Bij deze oefening leert het kind het cijfersymbool te gebruiken.

Bij de kleuropdracht moeten de kleuren op de verschillende platen met elkaar overeen-
stemmen door bijvoorbeeld de kleding van Hanna overal dezelfde kleuren te geven.

Lessuggesties
Hanna was verdrietig omdat ze geen kinderen had gekregen. Peninna plaagde haar

daarmee. Elkana troostte haar.
Lees het gedicht over Beertje Bob meerdere keren voor:

Beertje Bob is zo verdrietig,

ach, hij huilt de hele dag.
Waarom komen er steeds tranen
en geen blijde bere-lach?

Bob zijn grote broer heet Bruno,
en hij kreeg een fiets kado.

Bob wou ook graag fietsen leren,
ja, hij dacht: “Dat doe ik zo!"

Maar, o wee, wat ging dat moeilijk,
beertje Bob reed in een kuil.

Hij viel om, en kreeg toen schrammen,
en op zijn berekop een buil.

Maar het ergste was dat Bruno
hem ging plagen: "Domme beer,

‘ik kan lekker wél goed fietsen,

maatr jij leert het vast niet meer!”

Mamma beer geeft Bob een zoentje
en een pleister op z'n kop.

En dat fietsen leer je heus wel,
wacht maar af, hoor beertje Bob.
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Praat met de kinderen over herkenbare situaties zoals verdrietig zijn, plagen,
getroost worden... .
Hoe vind je het als een ander iets kan wat jij niet kunt, of heeft wat jij niet hebt?
Hoe voelt het als het anders gaat als je zou willen?

U kunt beertje Bob (het voorbeeld van het vingerpoppetje vindt u bij les 45ond.)
de vragen laten stellen.

Maak daarna de overgang naar het verdriet van Hanna, het plagen van
Peninna, en de troost van Elkana. Houd een gesprek over het gebed: Hanna
vertelde haar verdriet aan de HERE. Geeft de Here God altijd wat je vraagt?
De Here God belooft wel dat Hij jou wil troosten wanneer je verdrietig bent.



Hanna heeft verdriet

Hanna heeft verdriet,

zij wacht zo lang op een baby'tje.
Hanna heeft verdriet,

een baby heeft ze niet.

God ziet Hanna wel.

Hij geeft haar een lief baby'tje.
God hoort Hanna wel.

Haar kind heet Samuel.
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Dit verhaal kun je lezen in de Bijbel in 1Samuél 1.
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