Dit is mijn vader en mijn moeder
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Dit is mijn va-der enmijnmoe-der,zij zijn sa - meneenpaar. En een
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broer -tje en een zus-je dat is vier bij - el-kaar. En ook ik hoor er nog bij, en dan
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zijn  we klaar.

Dag fa - mi-lie bij el- kaar, zwaai-en maar.

Zij zijn samen een paar.

dat is vier bij elkaar.

En ook ik hoor er nog bij,
en dan zijn we klaar.
Dag familie bij elkaar,
zZwaaien maar.

Er is een Vader in de hemel, wijs omhoog
zoals Hij is er maar één. steek je duim op

Wij zijn kinderen van Hem,
Hij laat ons nooit nee nooit alleen.
Gods familie is zo groot,

en wij horen erbij.

Ja ook jij en jij en jij,
wij allemaal!

je armen wijd uitspreiden
alle kinderen aanwijzen

kinderen één voor één aanwijzen
je armen wijd uitspreiden
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En een broertje en een zusje,

Dit zijn mijn vader en mijn moeder,

Vingerspel: wijs de goede vingers aan:
Je duim is vader, de wijsvinger is moeder,
de middelste vinger en ringvinger zijjn het
broertje en zusje, en de pink dat ben jij.
Zwaai met je hele hand bij ‘dag familie’

beweeg je 10 vingers heen en weer
wijsvinger bewegen van links naar rechts



God is jouw Vader
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God is jouw va - der en Hij denkt al - tijd aan jou. Hij zegt: jij
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" bent mijn kind, van wie ik zo-veel hou!

God is jouw Vader

en Hij denkt altijd aan jou.
Hij zegt: ‘Jij bent Mijn kind,
van wie lk zoveel hou.’
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1Kk ben al groot
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Ik ben al groot, Z0 groot. Enmijn va - der is nog
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gro-ter  Maar weet je wie de al-ler, al-ler, al-ler groot- ste is, dat is God, nie- mand is zo groot
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als Hij.

Ik ben al groot,* zo groot.

En mijn vader is nog groter.*

Maar weet je wie de aller, allergrootste* is?
Dat is God, niemand is zo groot als Hij.

* Verander de woorden met een *in:
sterk — sterker — allersterkste
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