Twee oren om te horen,
twee ogen om te zien.
Twee handen om te spelen.
Van vingers heb ik tien!

Eén mond om mee te praten,
en eten ‘hap, hap, hap’.
Eén neus om mee te ruiken.

Twee voeten ‘stap, stap, stap’.

Van voren en van achter.
Van top tot aan mijn teen.
God maakte mij* bijzonder.
Van mij* is er maar één!

Wijs je oren aan,

wijs je ogen aan,

draai je handen in het rond,

steek je handen recht naar voren.

Wijs je mond aan,

fik 3 keer op je monda,
wijs je neus aan,

stap 3 keer op de grond.

Wijs op je buik en op je rug,

wijs je hoofd en tenen aan,

wijs omhoog,

wijs jezelf aan en steek je duim op.
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Twee - ren om fe - ren.
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vin - gers heb ik fien!

*Je kunt het woord ‘mij’ vervangen in ‘jou’’.
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