
   Weg, weg, ik kruip lekker weg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weg, weg, ik kruip lekker weg. 

Pech, pech, jij ziet mij niet meer.  

Waar zou ik zijn?  

Je komt naar me toe,  

dan spring ik tevoorschijn: “kiekeboe!” 

 

Weg, weg, ik kruip lekker weg. 

Pech, pech, jij ziet mij niet meer. 

God ziet mij al,  

Hij ziet me overal.  

Gelukkig vindt Hij mij altijd weer. 

 

Weg, weg, Adam kruipt weg.  

Pech, pech, je ziet hem niet meer. 

God ziet hem al,  

Hij ziet je overal.  

Je kunt je niet verstoppen voor de Heer! 

 

Weg, weg, Eva kruipt weg,  

Pech, pech, je ziet haar niet meer. 

God ziet haar al,  

Hij ziet je overal.  

Je kunt je niet verstoppen voor de Heer! 

 

Spelidee:  
1 kind verstopt zich, een ander kind gaat zoeken. 

 Bij “kiekeboe!” springt het kind wat zich verstopt  

heeft tevoorschijn. 
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