Maria en Jozef gaan op reis.
Ze moeten naar Bethlehem.
Ze lopen, want er is geen trein,
geen auto, bus of tram.

De keizer van Rome gaf bevel:

‘Waar komt je familie vandaan?

Ga naar die plaats en schrijf daar je naam.
Dus zijn ze op reis gegaan.

’

De reis naar Bethlehem is heel ver.
Na dagen komen ze aan.
Maria is moe van de lange reis.

Waar kunnen ze slapen gaan?

De platen zijn niet hetzelfde,
heb je dat gezien?

Zoek de verschillen die er zijn.
Het zijn er meer dan tien.



De grootste Koning van het heelal,
komt als baby, arm en klein.
Zijn wieg is een voerbak in een stal.

Er is geen bed meer vrij! Dit Kind wil jouw Redder zijn!

Ze zoeken overal naar een bed.
De dag is haast voorbij.
Maar iedere herberg is bezet.

Ze vinden een plekje in een stal.

En in die donkeren nacht,

wordt Jezus geboren, Gods eigen zoon. ok da verschillan.
Wie had dat zo verwacht? www.bijbelidee.nl




