
         Ik ben David, de jongste zoon van Isaï
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       Ik ben David, de jongste zoon van Isaï,
en ik zorg voor de schapen op het veld,
Ik roep ze één voor één, want ik ken hun naam,
ik heb ze allemaal geteld.
Ik ben hier alleen, met mijn schapen om mij heen,
maar de Here God is altijd bij mij.
Ik praat vaak met Hem, en Hij hoort mijn stem,
en ik speel op mijn harp en zing erbij
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